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  Beste Dorpsgenoten 
 

Daar ben ik dan weer, voor het laatst dit jaar,  
met de eerste uitgave van 2013. 

Met een terugblik op december van dit jaar,  
en vooruitblik op januari volgende jaar. 
Het valt niet mee om steeds het oude en nieuwe  

bij elkaar te sprokkelen, maar het is weer gelukt. 
Hopelijk krijgt u tijdens het lezen van dit nummer ook  

inspiratie om iets in te zenden. 
 

December was druk: sinterklaas viering, advent,  
en op naar kerst: waar en wat gaan we eten, een kaartje 

sturen. En dan volgende week nog oud en nieuw.  
Iedereen is er druk mee. 

Ik heb geprobeerd een pagina met foto’s te maken van wat zich 
de afgelopen maand heeft afgespeeld in en rond Engwierum. 

Niet alle evenementen zijn druk bezocht en dat is natuurlijk 
jammer voor degenen die alles hebben georganiseerd. Het 
dorpsleven is belangrijk, je leert elkaar kennen tijdens 

activiteiten, en op straat.       
Maar in deze tijd van altijd werken en sporten en dan ook nog 

de crisis, is het ook moeilijk om overal bij te zijn en aan mee te 
doen. 
 

Maar goed deze uitgave is weer gelukt, en ik wens iedereen een 

bijzonder, gezond en gelukkig nieuwjaar toe. 
 

Ps. Ik mis nog een aantal betalingen van de vorige 4 uitgaven 

 
Volgende inleverdatum: 25 januari 

 

 

 

 

 
 



             I was born to love you 

                                               Queen 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Via deze weg willen wij iedereen bedanken, 

die ons tot steun is geweest en nog zijn. 

Bedankt voor jullie kaarten, telefoontjes en bezoeken aan ons.  
Het doet ons goed dat zoveel mensen met ons meeleven. 

We merken dat veel mensen van Gerben hebben gehouden 
en dat vinden we fijn. 

Het gemis wordt er niet minder om,  

maar misschien wel een beetje draaglijker. 
 

Jan Jaap, Margreet en Edser Stuursma 
 

Na u vele jaren bediend te hebben met Regio Post, achten wij nu de tijd 
gekomen om het stokje over te dragen. 
En wel op 1 januari aanstaande    
 
                     Hartelijk groetend, fam. v/d Bij 
  

 
 
 
******************************************************* 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

******************************************************* 
 

De opbrengst van de dorps collecte voor het kinderkerstfeest 

heeft € 522,18 opgebracht. We willen iedereen hiervoor 

hartelijk bedanken. Mede hierdoor hebben alle kinderen van de 

basisschool een leuk tasje gekregen met inhoud.  

We wensen iedereen een goed en gezond 2013 

             Leiding zondagsschool “het mosterdzaadje” 

 
 



 
programma Dykshûs 2012 (wijzigingen voorbehouden) 

 

iedere 2e vrijdag van de maand om en om  

bingo-avond en kennisquiz ! 

 

iedere zaterdag houdt het dykshûs middagsoos 

de laatste zaterdag van de maand is er avondsoos 

(in dat geval vervalt de middagsoos)                               

 

!LET OP!EENMALIGE AANKONDIGING!NOTEER IN UW AGENDA  

 
 

11 januari - vrijdag :  bingo 

 aanvang 20.00 uur 

 bingoboekje € 5,00  

 

12 januari - zaterdag :  NIEUWJAARSRECEPTIE 

 aanvang 17.00 uur 

 

 
begin januari 2013 : snert-wandeltocht  
8 februari - vrijdag :  kennisquiz  
15 februari - vrijdag : dorpsrevue 
medio februari - zaterdag : piratenkoor 
8 maart - vrijdag :  jaarvergadering Dorpshuis + bingo 

medio maart :  jaarvergadering Oranjevereniging 

medio maart-april :  mini-bazaar 
20 maart - woensdag :  jaarvergadering Dorpsbelang 
7 april - zondag : koffieconcert 

 

open op zaterdagen van 17.00 tot 20.00 uur voor 

- gezelligheid - bakkie - pilske - snack - babbel - 
 
 

 

Noach, een plek om terug te keren in de maatschappij 

Noach is een afdeling van het Leger des Heils.                                        

Dit is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mannen en 

vrouwen met psychiatrische problemen, vaak hebben deze mensen moeite 

om zich in de maatschappij aan te passen. In Noach bieden we hen een 

thuis. Samen met de cliënt brengen we de problemen in kaart en stellen 

doelen om aan te werken.  

De bewoners hebben een eigen kamer en er is 24 uur per dag begeleiding 

aanwezig. De hulp sluit aan bij wat de cliënt nodig heeft. Er is aandacht 

voor psychiatrische problematiek, verslavingen en een eventuele relatie 

met justitie. Als het nodig is, hebben we contact met collega instellingen. 

Het doel is dat cliënten zo goed mogelijk kunnen meedoen in de           

samenleving. Met dagbesteding en werk dragen we bij aan de re-integratie 

van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

De mensen die in Noach wonen kunnen op dit moment niet zelfstandig 

wonen, veel van hen hebben te maken met meerdere problemen              

tegelijkertijd. We bieden deze mensen een woonplek en bekijken wat een 

goede dag- en vrijetijdsbesteding kan zijn zodat ze weer mee kunnen doen 

in de maatschappij. Problemen pakken we aan, dat gaat niet altijd vanzelf, 

vaak moeten we op zoek naar creatieve manieren,                                    

we zetten kleine stappen en kiezen soms even voor een omweg om met 

vallen en opstaan toch tot het uiteindelijk doel te kunnen komen.  

Voor meer info, kijk op www.legerdesheils.nl 

********************************************************** 
 

Joop en Joke visser verblijven in de Waadwente te dokkum 
Het adres is:  
Birdaarderstraatweg 68                                                                                  

9101 DA Dokkum 
 

                                                                              

http://www.legerdesheils.nl/


                               Oproep!!!! 
 

Wie wil er een cursus doen voor het bedienen van een AED. 

Mede door gulle giften van verschillende bedrijven,  
hebben wij een AED aan kunnen schaffen.  
Deze aanschaf is inclusief een cursus voor het bedienen van het 
apparaat.  
Deze cursus wordt gegeven op: 26-02-2012 om 19.30 u.  
in het Dykshûs. 
Belangrijk is het dat veel mensen zo’n apparaat kunnen bedienen.  
Wie nog niet weet hoe zo’n apparaat werkt en dit wel zou willen leren, 
kan zich aanmelden via e-mail leny@vanleeuwen-engwierum.nl of via 
een briefje, inleveren aan de Bûtendykswei 56. Graag uw naam en 
telefoonnummer en/of e-mailadres vermelden. 
Ook willen wij inventariseren wie er al met een AED om kan gaan. 
Dit kan ook via bovengenoemd e-mailadres doorgegeven worden. 
Dorpsbelang Engwierum e.o. 
 
************************************************ 

Bedankt! 
 

Donderdagmorgen 19dec. stond er weer een groot 

kerstpakket bij ons voor de deur, bestemd voor de 

voedselbank. Graag willen wij de anonieme gever van dit 

pakket, heel hartelijk danken, geweldig! 

Namens de voedselbank,                       

         Alie Brouwer en Baukje Wijma 

 

 

Feestelijke onthulling van de gerestaureerde Naald 
 

20 december j.l. is op Dokkumer Nieuwe Zijlen het gerestaureerde 

gedenkteken de Naald op feestelijke wijze onthuld. Aaltje Rispens, van 

Wetterskip Fryslân, dat opdracht gaf tot de restauratie, verrichtte de 

onthulling samen met Marco van Lier. De onthulling vond plaats in 

aanwezigheid van Sylsters, dorpsbelang Engwierum, aannemer 

Agricola-Bouw '75, steenhouwerij Buitenpost en Gijs van Reeuwijk,  

de maker van het restauratieplan.  

De herstelwerkzaamheden, die enkele maanden hebben geduurd,  

bestonden uit het herstellen van scheuren in het natuursteen en het 

leesbaar maken van de tekst - in bladgoud! - en van de wapens op 

het monument. Verder heeft de aannemer de bollen onder de obelisk 
een opknapbeurt gegeven, is de fundering aangepast en is het  

monument rechtgezet. Rond de voet van de Naald is een zandstenen 

waterkerende bestrating aangebracht.  
 

De gedenknaald herinnert aan de afsluiting van het Dokkumer  

Grootdiep in 1729. Na de Grote Kerstvloed van 1717 is besloten het 
Dokkumer Grootdiep af te sluiten van de toenmalige Lauwerszee. 

Onder leiding van waterbouwkundige Willem Loré kwam een afsluitdijk 

tot stand met een sluizencomplex bij Dokkumer Nieuwe Zijlen voor 

het spuien van het Friese boezemwater en het schutten van de 
scheepvaart.  
 

De naald is voorzien van wapenschilden, waaronder die van de  

provincie Fryslân. De beide andere wapens zijn van de families Vegelin 

en Schwartzenberg. Bij de totstandkoming van het monument werd 

niet veel aandacht geschonken aan de ontwerpers en uitvoerders van 

werk. Slechts op de bovenzijde van het voetstuk, tussen de vier bollen 
treft men de naam van (‘timmerman’) Claes Balck aan.   

De naam van Willem Loré ontbreekt. 

Het Wetterskip Fryslân zal het gedenkteken overdragen aan de  

Stichting Waterschapserfgoed. Deze stichting is in 2004 op initiatief 
van Wetterskip opgericht voor de instandhouding van  

waterschapserfgoed dat niet meer in functie is, maar wel grote  

cultuurhistorische waarde heeft. In 2008 heeft het waterschap al 23 

objecten (molens, sluizen, windmotoren en gemalen) aan de stichting 
overgedragen. De Naald zal hier nu aan worden toegevoegd.  

 

Ruerd de Vries 

mailto:leny@vanleeuwen-engwierum.nl
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Beste dorpsgenoten, 
 

Evenals vorig jaar is er overleg geweest de Gemeente over de 
“oudejaarsbrand”. De gemeente heeft weer toestemming gegeven voor een 
oudejaarsvuur op het dorpsplein. 
 

Op het dorpsplein (bij de kerk) komen ook dit jaar weer olievaten, 
waarin alléén hout gebrand mag worden. 
De bedoeling is dat tegen 23.30-24.00 uur, een ieder zich hier kan 
verzamelen om zo het nieuwe jaar in te luiden. 
 

Wij gaan ervan uit dat net zoals vorig jaar, de jeugd er zelf zorg voor dragen 
dat alles netjes en ordelijk verloopt.  
 

T.a.v. het schieten met carbid wordt ook dit jaar strenger gecontroleerd. Als 
dorpsbelang  zijn wij echter van mening dat dit in ons dorp op een incident 
na, tot nu toe op een correcte wijze verloopt.  
In overleg met de gemeente kan deze traditie daarom in stand gehouden 
worden. 
 

Bijgaand enkele punten die we namens de gemeente onder uw aandacht 
willen brengen. 
 

Vanuit de gemeente wordt er de komende jaarwisseling strenger 
gecontroleerd op het branden van vreugdevuren.  
Alleen als er op de afgesproken plaats met schoon hout wordt gebrand 
kan deze traditie in stand worden gehouden. 
  
Als dorpsbewoner kunt u hieraan meewerken door de jeugd geen afval 
aan te bieden dat  niet op een vreugdevuur thuis hoort. Dergelijk 
afval kunt u op de reguliere manier kwijt via het brengstation aan de 
Kooilaan of via de service telefoon wijkbeheer  
0519-298777. 
 
Het te branden hout hoort in de tonnen en niet daarbuiten (denk aan 
het wegdek!) 
 
 

 

Iedereen moet zich bewust zijn van het feit dat we de aangerichte 
schade uiteindelijk met zijn allen betalen. 
Het vervangen van een verkeersbord kost alleen al zo'n 200 euro! 

 
Bij calamiteiten  mag u ten allen tijde 112 bellen.  

 
We hopen dat u/jullie voldoende bent/zijn geïnformeerd, mochten er nog 
vragen zijn dan kunt u contact opnemen met dhr R van Urff tel: 059-574462 
 
Wij wensen u/jullie allemaal een gezellige jaarwisseling toe en een 
voorspoedig 2013. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Dorpsbelang Engwierum e.o 



                      
 
 

De donkere dagen voor kerst wordt er wel eens gezegd... 
en wat was dat waar. Overal zag je lichtjes, om de donkerte te verjagen. 

Gelukkig mochten we het feest van het Licht vieren: Kerst! Het begon met het 
kinderkerstfeest van de basisschool , geassisteerd door de zondagsschool. 

Jammer dat het niet zo goed tot z'n recht kwam, het was erg rumoerig door 
enerzijds kleine kinderen en anderzijds grotere 'kinderen' boven op de kréke, 
al lieten de basisschoolkinderen zich ook niet onbetuigd. Erg repectloos 
tegenover het kindje Jezus ( waar het volgens mij om draait bij kerst ) en 
degene die het feest organiseerden. Hierdoor kreeg ik het kerstgevoel nog 
niet te pakken, ook omdat ik het kerstverhaal miste en het Ere zij God. 
Aan het einde van de viering kregen de kinderen een tasje met iets lekkers en 

een boek erin aangeboden door de zondagsschool. Dit werd mogelijk gemaakt 
door de vrijgevigheid van het hele dorp! 
En dan de kerstnachtdienst.. 

Men werd ontvangen met warme chocolademelk en thee. We hebben heel veel 
kerstliederen gezongen waarbij we begeleid werden door de fanfare 
Engwierum/ Ee. Plotseling werd het donker in de kerk en werden één voor één 

de adventskaarsen aangestoken, met bijhorende gedichtjes. Daarna werd er 
"O come Immanuel" a capella gezongen , erg mooi... Vervolgens werd het 
licht van de paaskaars ontstoken; hierdoor mogen we de rust en vrede 
ervaren en dat doorgeven aan de mensen om ons heen. Het gedicht 
"Respect", was wel heel toepasselijk, vooral in deze tijd waarin mensen 
worden afgerekend op hun geloof, uiterlijk, huidskleur en levenswijze. Het was 
een prachtige, sfeervolle viering waarbij ik het warme kerstgevoel kreeg. 

Tot slot 25 december, Kerstmorgen. 
Deze was voorbereid door Ds. Stougie–de Wit en de leiding van de 

zondagsschool.  Het kerstverhaal werd samen met aanvullingen van de 
kinderen verteld, ter plaatse verfde de dominee de hoofdrolspelers op het 
doek. Zo werd het verhaal heel beeldend voor de kinderen; ze luisterden 
ademloos! Uit een kist kwamen verschillende voorwerpen tevoorschijn zoals 
een geboortekaartje. Wij sturen een kaartje als er een kindje geboren is. Bij 

Jezus was dat anders; zijn geboorte werd al ver van te voren aangekondigd. 
Ook kwam er een speeldoosje tevoorschijn, een baby heeft een speen, 
knuffels, luiers, kleren en een warm bedje. Jezus was gewikkeld in doeken en 
lag in een voederbak. Wat een verschil. Toen kwam er een kado uit de kist. 
Jezus kreeg wel wat vreemde kado's, wat moet je nou met goud, mirre en 
wierook. Volgens de kinderen was wierook wel handig om de geur van de stal 

te verdrijven. De engelen brachten de boodschap vrede op aarde, maar is dat 

nu wel zo? Er kwam een lange lijst uit de kist waar alle oorlogen op stonden 
van de afgelopen jaren. Ook krantenknipsels van asielzoekers ( waren Jozef 
en Maria dat ook niet? ), pesterijen en de zelfmoorden die daarop volgen, haat 
en nijd. Een prachtige dienst, vooral voor de kinderen die je ondanks dat het 
anderhalf uur duurde niet hoorde. Met dank aan Ds. Stougie- de Wit en de 
leiding van de zondagsschool die ons de boodschap van kerst hebben 

meegegeven; verspreid het licht in de wereld en toon liefde en begrip voor je 
medemens.                                Een ouder 
 

 
Wij wensen iedereen een 
Gelukkig en gezond 2013 
 
 
 
En ook in 2013 staan wij 

Weer graag voor u klaar 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

     Rondvaartbedrijf Lauwersmeer 

 

wenst iedereen een voortvarend 2013 

 

         Jelle Romkes en Els Abbas 

 

 
Aardappel, Groenten  

                en Fruit handel Pel 

 

wenst iedereen een fruitig 2013  

 

       Gerrit en Anke Pel 

 

 
            

                              fam. Visser  

 

     wenst iedereen een gezond 

          en gezegend nieuwjaar 

 

 



 
 
 
 


